Aan de Dorpsweg van het lintdorp Twisk staat het
karakteristieke kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente.
Deze kerk is in 1868 in gebruik genomen en komt van de hand
van dhr. A.T. van Wijngaarden, de toenmalige stadsarchitect van
Medemblik, die in onze regio vele gebouwen op zijn naam heeft
staan.

Het onaangetaste interieur geeft een mooi tijdsbeeld en het
unieke Van Dam orgel vult de ruimte regelmatig met prachtige
klanken.

Sinds mei 2024 is de Doopsgezinde Gemeente Twisk opgeheven
en is het gebruik en onderhoud van het kerkgebouw
ondergebracht bij de stichting De Twisker Vermaning.

Deze stichting zet zich in voor het behoud van dit mooie gebouw
en wil ruimte blijven bieden aan allerlei verbindende
activiteiten. Denk hierbij aan bijzondere muziekuitvoeringen,
waarbij onze prachtige vleugel gebruikt kan worden. Maar ook
aan themabijeenkomsten met interessante sprekers, literaire
avonden en nog veel meer!

De Vermaning wordt momenteel gebruikt als oefenruimte voor
het Twisker Koor, dient als startplek van het Twisker Gidsengilde
en de oudste debatingclub van Twisk houdt er zijn
bijeenkomsten.

Achter de kerk staat het Stilte
Boetje, een gebouwtje waar
iedereen 7 dagen per week altijd
terecht kan. Waarvoor dan? Dat
is voor iedereen verschillend;
lees het gastenboek maar eens...

STILTE BOETJE
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